























Sluiting van het tuinseizoen 2012

Het zit er weer op, het tuinseizoen is
voorbij. Dat klinkt wat overdreven,
want het tuinleven gaat natuurlijk ge-
woon verder en ook het seizoen stopt
niet abrupt. Het enige wat verandert is
dat wij niet meer massaal naar de tuin
gaan. Toch zijn er nog genoeg tuinleden
die ook in de winter de gang naar het
tuinenpark maken. Om de vogeltjes te
voeren, om even op zichzelf te zijn, lek-
ker genieten van de rust, de natuur.

Die laatste zondag in oktober, in de kan-
tine, stonden we stil bij dit jaar, de voor-
zitter hield een speech. De verkoop van
de huisjes was goed verlopen, Laura van
Balderen was uit het bestuur gestapt,
Paola van der Heyde wordt ingewerkt
als nieuwe secretaris. Ook werden plan-
nen bekend gemaakt: Hoveniersbedrijf
Zeldenrijk gaat alle sloten om ons park
baggeren. Tegen de tijd dat u dit leest is
het al gebeurd. Ook zullen we ons met

z’n allen moeten inzetten voor de her-
keuring volgend jaar om onze vier stip-
pen te behouden. Een oproep van de
voorzitter: “Laten wij er toch alles aan
doen om ons park te behouden en het
verenigingsgevoel niet verloren te laten
gaan in deze nieuwe tijden van onper-
soonlijkheid”.

Ik zat met Gerda Dorreboom en drie
voor mij nieuwe mensen aan een tafel-
tje. Namen en tuinnummers werden uit-
gewisseld. Het besluit tot baggeren viel
hier in goede aarde. Over het vereni-
gingsgevoel waren de meningen ver-
deeld. ”De beleving verandert, zei mijn
buurman, mensen willen niet meer tui-
nieren, ze willen recreéren en zo ver-
dwijnt een stuk verenigingsgevoel.
Daarom kunnen we zo weinig vrijwil-
ligers vinden om de verschillende pos-
ten te bemannen.”

“Je moet mensen meer waardering ge-
ven, zei een ander, sommigen stoppen
naast hun verplichte twaalf uur Alge-
meen Werk veel extra tijd in de vereni-
ging, die zitten in commissies of doen
allerlei klusjes. Gun die mensen na af-
loop een kop koffie en een biertje!” On-
dertussen werden we voorzien van bit-
terballen, geserveerd door onze trouwe
(en een paar nieuwe) kantinemedewerk-
sters. Een drankje konden we halen bij
de bar met de twee consumptiebonnen
die we bij de ingang van Jan Ensie had-
den gekregen.

In het midden van de kantine was een
aantal tafels tegen elkaar aan gezet met
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daarop tientallen plantjes, allemaal vaste
planten. Wat was daar de bedoeling
van??? Na afloop van de middag kon-
digde de voorzitter aan dat we allemaal
vijf planten mochten uitzoeken. Er ston-
den gelijk mensen op om de planten te
bekijken. Iedereen kwam aan bod en er
kwam zelfs een tweede ronde. Sommige
mensen liepen met armen vol weg, dat
was een leuke traktatie.

Voor mijn bostuintje zocht ik planten
die gedijen in half schaduw/schaduw. 1k

vond één soort: Tellima grandiflora, mij-
terloof in het Nederlands. Thuis las ik
dat hij graag aan de rand van een bos
staat, wat leuk. Hij bloeit van mei tot
juli en is een echte bodembedekker. Tk
heb ze alle drie meegenomen.

Tegen vier uur nam iedereen afscheid en
ging terug naar huis, of nog even naar
de tuin om de verkregen plantjes in de
grond te zetten.

Caluke van Hoften

Als vogels konden spreken ...

Dit is een verhaaltje met een kraal-
knipoogje, met wat humor en fantasie.
Zonder diepgang en een beperkte kennis
over vogels.

Het gaat over een oude knar van het
huismerk “koolmees” die les geeft aan
de eerstejaars koolmeesjes, die in drie
nestkastjes zo’n jaar geleden geboren
zijn op ons complex.

Twee van de twaalf koolmeesjes zitten
op het dak van het clubhuis van ‘Langs
de Akker’ op gehoorsafstand. De ande-
ren zitten rondom de oude koolmees op
de jonge twijgen van een witte abeel,
die al vele stormen heeft doorstaan.
Zijn thema is: hoe het vroeger ging en
nu. Eerst vertelt hij wat over de nest-
kastjes waarin zij geboren en verzorgd
zijn. Luister maar mee:

“Wij koolmezen vinden die kastjes, ge-

maakt door onder andere mijnheer Ger-
rit Kraan, een veilige en comfortabele
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broedgelegenheid, en wij maken er dan
ook veel gebruik van.

Ja, dat is een heel verschil met vroeger.
Ik heb heel wat nestmaterialen moeten
aanslepen voor moeders voordat ze haar
eitjes konden leggen in een nest.

Ach, dat was eigenlijk maar een peulen-
schilletje, we deden vroeger nog heel
veel andere dingen.

Zo vlogen wij met een gram of vier
meer vet op onze holle beenderen in het
najaar naar het zonnige zuiden, waar de
temperatuur veel en veel aangenamer
was. En waar tegen de winter nog ge-
noeg insecten voor het oppikken waren
en nog zijn, net zoveel als bij ons ’s zo-
mers.

Voordat wij aan die reis begonnen,
stroopten wij eerst de tuinen af op bes-
jes, spinnen, vliegen en andere onge-
wervelde diertjes. Ach, er was nog ge-
noeg tuingespuis zodat die vier & zes
gram vet zo was verzameld voor de reis.
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We werden wel iets dikker, maar ook
conditioneel sterker door al dat links en
rechts rondvliegen in die herfsttuinen.
In topconditie begonnen wij dan aan de
gezamenlijke trek. Ik heb er vele mee-
gemaakt en voor mij was het, onder ons
gezegd, ‘een eitje’.

Wel heb ik velen zien sneuvelen tijdens
de vlucht want er waren namelijk men-
sen die schoten met hagel uit hun schiet-
geweer op ons en op andere vogels.

Ja jongelui, er kleefde veel gevaar aan
dat reizen, zowel heen als terug.

Want terug gingen we! Naar ons ver-
trouwd gebied, waar we uit het ei waren
gekropen.

Ach koolmeesjes, als ik er op terugkijk,
had ik het toch niet willen missen.

Wij waren blij met wat de natuur ons
hier en daar aan voedsel gaf.

En nu vertel ik nog wat over het leven
van heden. De meesten van onze soort
gaan niet meer weg, ze blijven hier! Er
zijn hier vele lieve mensen die er voor
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zorgen dat wij de winter doorkomen.
Het lijkt hier wel een voedselbank met
al die bakjes zaad en, ook leuk, die han-
gende netjes waar je met je kopje naar
beneden nootjes, vetbolletjes of pinda-
kaas uit kan pikken.

Nee, vroeger was dat anders. We ston-
den heel vroeg op en na ons ochtendge-
zang gingen we op zoek naar voedsel.
Tot de mensen kwamen om hun tuinen
te bewerken, dan sloegen wij dat op een
afstandje gade en tegen de schemering
werden wij weer drukker, dan vlogen
wij naar de grote composthoop, daar
waar de tuinleden na gedane arbeid hun
tuinafval heen brachten. Wij vulden
onze maag met wat er zoal in die hoop
rondscharrelde.

We waren niet zo kieskeurig. Maar tij-
den veranderen, ook voor mij. Ik ga net
als jullie niet meer op reis en pik ’s win-
ters nu ook wat graantjes mee uit die
voederbakjes. En dan heb ik er het liefst
een bakje niet bevroren water naast, om
ze weg te spoelen.

En in de lente ga ik ook aan die netjes
hangen en laat de rupsen met rust; laten
die maar dooreten van die sappige jonge
blaadjes en de jonge koolplantjes zodat
ze zich kunnen verpoppen. Als ze dan
later vinders zijn geworden en ik ze
rondfladderend de bloemen zie bezoe-
ken, dan geniet ik ervan. En dan denk ik
niet: Hoe zullen die smaken?

Nou jongelui, de les zit erop, ik vlieg
maar weer eens op, doei...”

André Schaefers, tuin 41
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Exit natuuroever?

Op die stormachtige zondagmiddag 25
november besloot ik tot een wandeling
om buiten even lekker uit te waaien.
Omdat ik al enige tijd niet op de tuin
was geweest liep ik richting Langs de
Akker. Daar aangekomen zag ik dat de
unieke bijenboom (Tetradium daniellii)
die het jaar daarvoor door Onno Stark in
de plantsoenstrook naast het klinkerpad
was aangeplant, verdwenen was. Een
grote betonnen wand lag op de plek
waar het boompje gestaan had. Ik heb er
nog onder en naast gekeken of ik een
glimp van het boompje kon ontdekken,
maar tevergeefs. Dit boompje zou na
enige jaren in juli-augustus bloeien met
geelwitte losse pluimen en de bloei zou
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worden gevolgd door purperrode vruch-
ten die misschien nog meer sierwaarde
hebben dan de bloei.

Een illusie armer liep ik verder en zag
in de siertuin tot aan het publicatiebord
afgezaagde takken liggen, zelfs in de
Rodohoek had men her en der boven op
die kostbare gewassen takken gegooid.
Was hier een of andere dragonder bezig
geweest? Nauwelijks van de schrik be-
komen zag ik opeens tot mijn grote ont-
zetting een zwarte natuuroever. De dood
is zwart, dacht ik meteen, zo ook deze
oever. De volgende dag zou ik terugko-
men om alles vast te leggen.

Die nacht heb ik slecht geslapen. Tien
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jaar werk aan de natuuroever zag ik ver-
loren gaan. Ik had mijn kennis, mijn
energie erin gestoken en met mij de
mensen die regelmatig de oever schoon-
hielden. Weg dit alles!

De volgende dag kwam ik terug voor de
foto’s en trof onze voorzitter in gesprek
met een van de werkers. Om begrijpe-
lijke redenen verliep het gesprek mijner-
zijds niet al te vriendelijk. De voorzitter
zei dat de sloot gebaggerd was op ver-
zoek van het Waterschap. De brief lag in
de auto, zei ze mij. Dit zal allemaal wel
70 zijn, maar ... waarom is daar van
tevoren niet even over gecommuni-
ceerd?

Bofkonten

Wat zagen ze in de ecohoek?

Hebt u al het artikel van Gerda Dorre-
boom: Uw waarnemingen vanaf 1 januari
2012 (zie blz.10) gelezen, waarbij Gerda
en een vaste medewerker een opmerkelijk
zoogdier hebben gezien? Wat was dat
voor dier, dat ze zagen overdag, terwijl
ze aan het werk waren in de Ecohoek?
Jammer genoeg hadden ze geen fototoe-
stel of mobiel bij zich om dit bijzondere
dier te vereeuwigen. Ze hebben gelukkig
wel de tijd gehad het zoogdier goed in
zich op te nemen. Bij het IVN is het ge-
bruikelijk, dat bij twee gelijke waarne-
mingen mag worden aangenomen, dat het
een juiste waarneming is. Conclusie: het

TUINVERENIGING LANGS DE AKKER

Gelukkig zag ik opeens in de buurt van
de veentuin het boompje liggen, geha-
vend, dat wel, maar aan de bladeren zag
ik dat dit het bewuste boompje was. Ik
vroeg de man in de trekker of hij het
wilde terugplaatsen. Dat heeft hij ge-
daan. Maar dat van die natuuroever zit
mij nog steeds erg dwars. Mogelijk valt
het allemaal mee. Laten we hopen dat
de natuur zich daar weer herstelt en dat
die oever verdere ingrepen blijft be-
spaard, want het moet wel dé natuuroe-
ver blijven!

Frans Picavet

was een bunzing! Dit zeer schuwe dier
wordt meestal tijdens de avondscheme-
ring en gedurende de nacht actief. Dat de
twee tuinleden (wat een bofkonten) de
kans hebben gekregen om dit dier op
klaarlichte dag te bekijken is zeer uitzon-
derlijk.

Zou een bunzing echt ons tuinenpark als
verblijfplaats hebben uitgezocht?

Hoopvol?

Wist u dat in Amstelveen-West de bun-
zing wel eens verkeersslachtoffer wordt
als het dier tussen de heemparken De
Braak en Het Thijssepark de drukke Am-
sterdamseweg oversteekt? Naast honden,
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foto Rollin Verlinde

vossen en slangen is de mens zijn groot-
ste vijand, vanwege het doodrijden van
dit zoogdier in het verkeer. Het is trou-
wens wel hoopvol, dat in de open, natte
gebieden van het groene hart van de
Randstad op dit moment nog een redelijk
aantal bunzingen een veilig leefgebied
heeft. Op het terrein van speelboerderij
Elsenhove en buitenplaats Wester-Amstel
heeft men gemerkt dat er door de bunzing
wel eens een kip wordt verschalkt.

Natuurlijk verschijnsel

Het verbaast me niet dat een bunzing ons
mooie tuinenpark aandoet of misschien
wel als verblijfplaats heeft gekozen.
Vooral vanwege het Natuurlijk Tuinieren
is ‘Langs de Akker’ een veilige plek ge-
worden voor heel veel prooidieren van
de bunzing, zoals konijnen, hazen, aller-
lei soorten muizen en kleinere vogels,
woelratten, kikkers, vissen, insecten en
fazanten.

Het is bekend, dat zonder roofdieren het
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aantal prooidieren explosief zal toene-
men. Dat ons park roofdieren aantrekt is
dus een natuurlijk verschijnsel.

Er zijn diverse soorten roofvogels die
zich al jaren bij ons thuis voelen. Denk
maar aan de vele ransuilen, die op
‘Langs de Akker’ elk jaar hun jongen
grootbrengen en muizeneters zijn. Ook
worden door tuinleden regelmatig her-
melijn en wezel gespot (beide familie
van de bunzing) en soms helaas dood
aangetroffen.

Bijdrage aan natuurlijk evenwicht
De bunzing, een marterachtige zo groot
als een huiskat, zal mede door zijn/haar
aanwezigheid kunnen bijdragen aan een
natuurlijk evenwicht in ons groene tui-
nenpark, dat een oase van rust is voor
mens en dier, direct onder de rook van
Amsterdam.

Henri Kroll
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LEZINGEN

De Engelse tuin
G&B-lezing door Cor van Gelderen

In deze lezing wordt u meegenomen op een
tuinreisje naar Engeland. Elk jaar gaat Cor
van Gelderen met een club kwekersvrienden
naar Engeland op tuinenbezoek. Ze bezoe-
ken dan niet alleen bekende publiekstuinen,
maar ook kleinere gespecialiseerde kweke-
rijen. Altijd op zoek naar die leuke nieuwe
of spannende vergeten planten. Engeland is
al anderhalve eeuw de schatkamer van Eu-
ropa op tuinplantengebied. De Engelsen
waren immers pioniers in Amerika en Chi-
na, maar ook in kleinere landen als Nepal en
Bhutan, waar de planthunters alles verza-

Madeira, het bloemeneiland
G&B-lezing door Jan Blokland

Madeira is in 1418 officieel ontdekt door de
Portugezen, die het eiland o.a. gebruikten
als basis voor hun ontdekkingsreizen naar
Afrika. Het zachte klimaat, het spectaculaire
berglandschap en de ongelooflijke bloemen-
pracht hadden tot gevolg dat het eiland in de
19¢ eeuw een groot aantal vooral Engelse
schrijvers, dichters, zakenlui en politici trok.
Een van de beroemdste bezoekers was
Winston Churchill, die daar met zijn schil-
dersezel opdook in de kleine vissersdorpjes.
Sinds het eiland eenvoudig door de lucht is
te bereiken komen er steeds meer toeristen.
Vooral in de omgeving van de hoofdstad
Funchal, die aan een zonovergoten en voor
de wind beschutte baai is aangelegd, zijn
door de rijke inwoners in het verleden grote
tuinen aangelegd. Veel van deze tuinen zijn
nu voor het publiek geopend.

melden waar hun oog op viel. En dat was
nogal wat!

Plantentuin Esveld, de Boskoopse kwekerij
van Cor van Gelderen, heeft een geschiede-
nis die ook al bijna anderhalve eeuw terug-
voert. En Esveld heeft ook een lange traditie
in het verzamelen van planten. Het mag dan
ook geen verbazing wekken dat we in de
lezing veel onbekende pareltjes uit de plan-
tenwereld gaan zien, maar natuurlijk ook de
toppers uit Engeland die ook in Nederlandse
tuinen niet mogen ontbreken. Want wat
maakt de Engelse tuinen zo bijzonder? De
planten!

Woensdag 20 februari, aanvang 19.30 uur,

Jan Blokland neemt ons mee op reis langs
de mooiste en bijzonderste tuinen met tropi-
sche beplanting en weelderige bloemen-
pracht. Ook de ruige natuur van Madeira
wordt bezocht. De dialezing bestaat uit 200
dia’s waaronder vele macro-opnamen van
soms zeer zeldzame planten. Mooie pano-
rama’s zorgen voor een afwisselend geheel
waarin een goed beeld wordt gegeven van
de prachtige natuur die Madeira rijk is.

Woensdag 17 april, aanvang 19.30 uur

Locatie: Kastanjeflat, Kastanjelaan 21. Gratis toegang voor tuinleden van Langs de Akker



groene agenda
Tuinwinkel jan/febr/mrt
april

Kantine jan/febr/mrt

april

Winkel Bijenpark jan/febr/mrt

april

Zondag 13 januari

Dinsdag 15 januari
Za. en Zo. 19-20 januari

Zaterdag 2 februari
Zondag 10 februari
Dinsdag 12 februari
Dinsdag 12 februari
Woensdag 20 februari

Februari en maart

Zaterdag 2 maart
Zondag 10 maart

Dinsdag 12 maart

Woensdag 10 april
Woensdag 17 april

ledere maandagavond
Spreekuur bestuur:
April t/m september

Maart, oktober en november

Spreekuur bouwcommissie
Maart t/m november

December t/m februari

januari —april 2013

Open iedere 1e za. v.d. mnd.13-14 uur
Open iedere za. en zo van 13-14 uur
Gesloten

Open iedere za. en zo. 15-17 uur

Gesloten.

Voor producten Watercirkel 125 tel.020-6452285
Elke dinsdagavond open 19.30-20.30 uur

Honing vanaf eind april.

IVN-natuurwandeling door de Middelpolder,

thema: Waterzuivering start: 10 uur Jeanne dArclaan 8
Winterwerk ivm herkeuring 10-15 uur

Nationale vogeltelling: www.tuinvogeltelling.nl

Tuinwinkel open 13-14 uur

IVN-natuurwandeling door heempark De Braak, thema:
Mossen, start: 10 uur Amsterdamseweg rechts van de
Banpaal

Winterwerk ivm herkeuring 10-15 uur

Bijenpark overzijde: lezing over solitaire en sociale bijen,
aanvang 20 uur

Diapresentatie G&B Engelse tuin Kastanjelaan 21
Aanvang 19.30 uur

Takken storten mogelijk op parkeerterrein

Tuinwinkel open 13-14 uur

IVN-natuurwandeling in het Broersepark, thema: (water)
vogels, start: 10 uur ingang Parklaan

Winterwerk ivm herkeuring 10-15 uur

Jaarvergadering 19.30 uur

Diapresentatie G&B het bloemeneiland Madeira, Kas-
tanjelaan 21 Aanvang 19.30 uur

Klaverjassen 20.00 — 22.00 uur

2e en 4e zaterdag v.d. maand 11.45 — 12.30 uur
2e zaterdag v.d. maand 11.45 - 12.30 uur

(onderdeel technische commissie):
2e zaterdag v.d. maand 11.30 uur tot 12.00 uur.

geen spreekuur bestuur en bouwcommissie



